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Zingen voor de dienst: Psalm 68 : 4en 9
4.

God gaf zijn woord, roert nu de trom,
reidanst, gij vrouwen, roept alom,

dit is de blijde mare:

veldheren vluchten voor Hem uit,

in vrouwenhanden valt de buit

van boze legerscharen.

Deelt gij niet mee in overvioed?
Zilveren vleugels, gouden gloed,
een vlucht van witte duiven,

zij dekken als de sneeuw het veld.
De Heer staat op, Hij is een held

die legers doet verstuiven.

9.

God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israél,

uit Hem vloeit louter zegen.

Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.

God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem

hun eerbied, hun geschenken.

Zingen: Opwekking 40

Zoek eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.

En dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

Refrein:



Halleluja, halleluja, halleluja
hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord.

dat door de Heer gesproken word.
Hallelu, halleluja.

Refrein:

Bid en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult hem zien.

Klopt en de deur zal voor u open gaan.
Hallelu, halleluja.

Refrein:

Welkom en mededelingen

Zingen: Gezang 457 : 2,3 en 4

2.

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden

al uwe eng'len, onvolprezen Heer.

3.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

4.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Stil gebed / Votum en Groet (staande)
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Zingen: Psalim 97 : 1,2en 6
1.

Groot Koning is de Heer.
Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,

nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd

zijn in zijn naam verblijd.

Op recht en op gericht

heeft Hij zijn troon gesticht.
in de verborgenheid.

2.

Een vuur, een laaiend licht
gaat voor zijn aangezicht,

het schroeit die Hem genaken,
verzengt die aan Hem raken.
Als Hij zijn bliksem slaat,

beeft alles wat bestaat;

wat hoog verheven was,

't gebergte brandt tot as

voor zijn vertoornd gelaat.

6.

Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad

reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Geloofsbelijdenis



Zingen: Joh. de Heer 615:1en 3
1.

Halleluja! Lof zij het Lam,

Dat onze zonden op zich nam,
Wiens bloed ons heeft geheiligd!
Die dood geweest is, en Hij leeft!
Die 't volk, dat Hij ontzondigd heetft,
In eeuwigheid beveiligt!

3.

Lof zij het Lam, Gods Metgezel,

Uit Davids zaad, d' Immanuél,

God in het viees verschenen! In Hem, die wederkomen zal,
In Hem aanbidde 't gans heelal

Jehova, de Drie-énen!

Gebed

Schriftlezing: 2 Petrus 1 : 1-11

1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus,
aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij,
door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus:
2 moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de
kennis van God en van Jezus, onze Heere. 3 Immers, Zijn
Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en
de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen
heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. 4 Daardoor heeft Hij ons
de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel
zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er
door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. 5 En daarom moet
u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te
voegen, aan de deugd kennis, 6 aan de kennis zelfbeheersing, aan
de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht,

7 aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde
voor iedereen. 8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en
toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de
kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.




9 Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en
kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten
is. 10 Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en
verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit struikelen.
11 Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het
eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

Zingen: Psalm 24 : 2 en 4

2.

Wie is de mens die op zal gaan

en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,

zijn hart en handen zuiver houdt

van kwade trouw en valse eden.

4,

Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,

die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.

Meditatie : “Ruime toegang door de enge poort”

Zingen: Joh. de Heer 542 : 1,3 en 4

1.

Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
Daar is kracht in het bloed!

Daar is kracht in het bloed!

Weet dat uw redding zoveel heeft gekost.
Daar is kracht in het bloed van het Lam.

Refrein:
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
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in het dierbaar bloed van het Lam.

3.

Wilt gij de macht van de boze ontvlién?
Daar is kracht in het bloed!

Daar is kracht in het bloed!

Wilt gij de Heiland in glorie eens zien?
Daar is kracht in het bloed van het Lam.

Refrein:

4.

Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U.
Daar is kracht in het bloed!

Daar is kracht in het bloed!

Hoort naar Zijn Woord en geloof in Hem nu.
Daar is kracht in het bloed van het Lam.

Refrein:

Dankgebed / Voorbeden

Collecten (2 rondgangen)

Zingen: Gezang 157 :1,3 en7
1.

Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.

Komt tot mij, zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.

Lieflijk,

vriendlijk,

schoon en heerlijk,

zo begeerlijk,

mild in 't geven,

stralend, vorstelijk verheven.



3.

Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.

Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U

blijft nu

heel mijn leven

weggegeven,

om te ontvangen

U, mijn liefde, mijn verlangen.

7.

Hoe is Hij mij zo innig na,
de Alfa en de Omega,

mijn hart doet Hij ontbranden.
Hij zal mij tot zijn lof en prijs
opnemen in zijn paradijs,
dan klap ik in de handen.
Amen,

amen,

kom mij troosten
allerschoonste,

mijn begeren,

toef niet langer, kom o Here.

Zegen

Zegenlied:

1.

Zegen ons Heer, zegen ons Heer.

U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.



2.
Heft uw handen op naar het heiligdom
en prijst de Heer, halleluja.

3.

De Heer zegene u, de Heer zegene u.
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft
zegene u.

4.

Dank U Heer, dank U Heer.

U, die hemel en aarde gemaakt heetft,
dank U Heer.

Deurcollecte

Fijn dat u en jij er was vanavond!
De zangdienstcommissie heet u weer van harte welkom in de
zangdienst op 31 mei om 18:55 uur in deze kerk.
m.m.v. “Vocal Spirit”



